
 

           Nieuwsbrief maart/april 2024 
 
De lente staat voor de deur, en dat betekent een nieuw seizoen vol ontmoeting, 
activiteiten en verbinding. In deze nieuwsbrief delen we graag wat er de komende 
tijd te doen is in het Welkomhuis!  
 
Ruimte voor nieuwe initiatieven 
Het Welkomhuis is een plek voor alle inburgeraars in Utrecht of voor mensen die 
anderen wegwijs willen maken in onze mooie stad en alles wat daar gebeurt Heb 
jij een idee voor een activiteit, bijeenkomst of groep? Wil je iets organiseren of 
een talent delen? We staan open voor nieuwe initiatieven en helpen je graag om 
iets moois op te zetten. Laat het ons weten! 
 
Er gebeurt van alles in het Welkomhuis!  
Een fantastische nieuwe aanwinst in het Welkomhuis is de  Latijns- 
Amerikaanse Vrouwengroep: Elke vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur is er 
een inspirerende bijeenkomst voor de Latijns-Amerikaanse vrouwengroep. Deze 
empowermentgroep biedt ruimte voor diverse thema’s, sprekers en informatieve 
bijeenkomsten. Samen wordt er ook Nederlands geoefend. De groep is open 
voor iedereen! 
 
Djembe bij Africa Safari  
Wekelijks kun je meedoen met Africa Safari op vrijdagavond tussen 19- 22 uur.  
Je wordt uitgenodigd om samen muziek en plezier te maken met deze gratis 
djembé workshop en zo in connectie met elkaar te komen. Iedereen is van harte 
welkom.  
19.00 – 20.00 uur beginners  
20.00 – 22.00 uur gevorderden 
 

 



 
 
Arabisch sprekende vrouwengroep.  
Elke woensdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur is er een open inloop voor de 
Arabisch sprekende vrouwengroep. Een fijne plek om samen te komen, 
ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen. 
 
Taalbom 
Taal leren door muziek en beweging.  
Recent heeft Jackie Andrews, bij Ladyfit, een enthousiaste groep vrouwen 
begeleid bij de cursus Taalbom, een programma waarbij je door beweging en 
muziek de Nederlandse taal leert. Heb je interesse om zelf mee te doen met een 
les Taalbom of lijkt het je leuk om zelf de lessen te kunnen geven? Laat het ons 
weten!  
Hieronder een filmpje waar meer wordt uitgelegd over Taalbom 
https://www.youtube.com/watch?v=52dB45F6UYw&t=90s 
 
De Fietslessen starten weer!  
De fietslessen van de Fietsmeesters gaan weer van start vanaf april. De lessen 
worden aangeboden voor zowel volwassenen op de vrijdag als voor kinderen op 
woensdag. 
Voor volwassen op vrijdag: 11.30-13.30 uur van 
 kosten de fietslessen 15 euro voor 10 lessen. 
De kinderlessen op woensdag 16.00 uur -15.45 uur.  
De kosten voor 5 lessen zijn 15 euro.(eigen fiets meenemen kan maar is niet 
nodig).  Opgeven kan bij Dayna Maduro: dmaduro@dock.nl   
 

 



 
 
 
Soep en Broodjes vanaf april 
Vanaf april, na de Ramadan, kun je weer twee keer per week genieten van een 
heerlijke kom soep. Op donderdag serveren we ook broodjes. Iedereen is 
welkom om aan te schuiven! Wil je zelf een keer een soep maken met een 
verhaal laat het ons dan horen!  
Op maandag en woensdag van 12-14 uur is er soep voor 1 euro 
Op donderdag Welkomhuis broodje van 12-14 uur voor 2 euro 
 
      

  
Eerder deze maand 
Bijeenkomst Jeministische groep:  
Een grote Jemenitische groep, met zowel volwassenen als jongeren, 
organiseerde een voorlichting over onderwijs. De dag werd feestelijk afgesloten 
om het begin van de Ramadan te vieren. Het was een prachtige en leerzame 
bijeenkomst!  
 
Oproep! 
Wij zoeken nieuwe gastheren/dames. handige Harries, Social media fanaten, 
communicatiemasters die ons kunnen helpen met het Welkomhuis nog mooier 
maken. We zoeken ook heel hard naar vrijwillgers voor onze taalcafes! 
 
 



 
 
Vrijwilligers gezocht voor de Taalcafés. 
Ben of ken jij iemand die het leuk vindt om inburgeraars te ondersteunen bij het 
leren van de Nederlandse taal? Neem dan contact op met Claudia. 
Tijdens de Taalcafés wordt in groepjes geoefend met de Nederlandse taal. Op 
laagdrempelige en informele manier komen, door middel van verschillende 
werkvormen, de Nederlandse woordenschat, uitspraak, lezen en luisteren aan 
bod. Maar bovenal staat dúrven spreken centraal!  
Enthousiast geworden of ken je iemand die dit leuk zou vinden? Neem contact 
op met: Claudia van Essen, zij is bereikbaar via: 06 59 92 41 40 of 
welkomhuis@dock.nl. 
 
We hopen je binnenkort te zien bij het Welkomhuis! Heb je vragen, wil je 
ergens aan meedoen of heb je een idee voor een nieuw initiatief? Neem gerust 
contact met ons op. 
Wil je op de hoogte gehouden worden over wat er allemaal gebeurt in het 
Welkomhuis? Dan kan dat ook via onze kersverse Whatsapp community: 
 

  
 
Hartelijke groet, 
Het Welkomhuis 
 


